
Leerhuis  
De Open Hof 

(Groene Zoom 1, Roden) 
 
 

                     

 

…samen luisteren, leren, liefhebben… 
“Houdt stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als 

harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw 

voeten, en draag bovenal het geloof als schild (…) Draag als helm de verlossing en 

als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” 

(Paulus in Efeziërs 6:14-17) 

 

 

Seizoen 2023 – 2024 

  



  



Leerhuis De Open Hof 

Het begint erbij te horen. Een nieuw kerkelijk seizoen, dan ook een nieuw 
programma van het Leerhuis. We zijn blij met hoe het de afgelopen jaren gegaan is, 
en we geloven dat het heel waardevol is om ook op deze manier, door de weeks, 
samen met God en geloof bezig te zijn. Naast vervolgcursussen en herhaling van 
eerder gegeven cursussen komen we ook weer met heel ander aanbod.  

We zijn blij mee het initiatief om tweewekelijks samen te gaan Bijbellezen. Allemaal 
proberen we waarschijnlijk wel af en toe ‘een stukje te lezen’, maar het ontbreekt 
ons vaak aan tijd en concentratie om er echt voor te gaan zitten en erover na te 
denken wat we lezen. Wat mooi om dan vaste momenten te hebben om dat samen 
met anderen te doen, en zo ook van elkaar te leren.  

Van heel andere orde is de cursus over ‘God kennen in de natuur’ die we vanuit de 
gemeente aangeboden kregen. Terecht wordt verwezen naar onze 
geloofsbelijdenis, die zegt dat we God door twee middelen kennen: de Bijbel én het 
boek van de natuur. Mooi om daar een aantal avonden samen verder over na te 
denken, wat dat betekent.  

De cursus Basispastoraat viel het vorig seizoen in goede aarde. Dit seizoen maken 
we de vertaling naar de huiskringen: hoe doe je dat nu op een goede manier, 
pastoraat bedrijven binnen de kleine en vertrouwde groep waar je geregeld mee 
samen komt voor een goed geloofsgesprek, maar ook om lief en leed te delen.  Het 
is een korte cursus, die we maar liefst vier keer aanbieden.  

Er is ook aandacht voor vragen en twijfels. Vorig seizoen bleek de cursus Hoopvol 
leven in dat kader een schot in de roos. Dit seizoen komen we met een cursus die 
de prikkelende titel heeft: Vijf redenen om niet te geloven. We hopen hiermee ook 
jongeren en jongvolwassenen aan te spreken die het allemaal niet meer zo weten. 

En verder hebben we een gebedscursus, cursussen gericht op (goed) Bijbellezen, en 
avonden voor ouders van pubers; en we gaan verder met de ochtendcursussen over 
dogmatiek en Oude Testament. Al met al – hopen wij – voor elk wat wils.  

Ondertussen houden we ons aanbevolen voor nieuwe ideeën en ander aanbod. En 
kom gerust ook met kritische noten over opzet en aanbod tot nu toe. 

Voor nu in ieder geval veel zinvolle en plezierige leermomenten gewenst. 
-- 
Voor contact over het programma: Wolbert Meijer, wtmeijer@hetnet.nl  
Voor de laatste informatie (bijv. wijzigingen/annuleringen) check www.deopenhof.nl  



  

Pastoraat in huiskringen  
(2 woensdagochtenden of -avonden) 

(Herbert Meerveld) 
 

Wat zeg je (niet) als iemand verdrietig is? 
Hoe breng je God ter sprake? 

 
Zomaar twee vragen die je tegen kunt komen in je huiskring. 

Nou ja, zomaar…  
Onderling pastoraat in een huiskring begint met liefde en interesse voor elkaar. 
Uitgangspunt is dan ook dat iedereen kan meedoen met onderling pastoraat. 

Je hoeft daarvoor geen ouderling of professioneel geschoold te zijn.  
Het gaat om een manier van omgaan met elkaar.  

 
In een korte cursus van 2 dagdelen bespreken we met elkaar  

hoe je pastoraat in je huiskring vorm kunt geven.  
Hierin kunnen we van elkaar leren,  

want je hebt vast al ervaring  
of juist allerlei vragen over deze vorm van omgaan met elkaar. 

Wees gerust, we gaan geen rollenspellen of iets dergelijks doen.  
Wel proberen we het zo concreet en praktisch mogelijk te maken. 

 
Wil je meer handen en voeten kunnen geven aan onderling pastoraat  

en/of wil je graag je vragen hierover kwijt,  
meld je dan aan! 

 
De groepsgrootte is maximaal 10 mensen.  

Maar schroom niet om je aan melden, want er zijn 4 rondes van twee dagdelen.  
En mocht zelfs dat niet genoeg zijn, dan plannen we er gewoon nog een ronde bij 

 

 

De data en tijdstippen: 
Ter keuze: 

Woensdagavond 20.00 – 22.00 uur: 20/9 + 4/10 
Woensdagavond 20.00 – 22.00 uur: 29/11 + 13/12 
Woensdagochtend 10.00 – 12.00 uur: 24/1 + 7/2 
Woensdagavond 20.00 – 22.00 uur: 10/4 + 24/4 

 
 

Aanmelden: 
Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 

Of rechtstreeks bij de cursusleider 
Herbert Meerveld: hhmeerveld@ziggo.nl   

  
(Locatie hoor je na aanmelden) 



 

Samen Bijbellezen 
(donderdagavond, om de 14 dagen) 

(Suzanne Roosjen + Willemien Smith) 
 

Wil je graag meer uit de Bijbel lezen?  
Stel je jezelf vragen over wat je leest en wat het kan betekenen?  

Wil je er samen over doorpraten?  
 

Wij wel.  
Daarom willen we vanaf 21 september  

om de week op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur   
Samen Bijbellezen.   

En jij bent van harte welkom om dit samen met ons te doen.  
 

Het maakt niet uit of je weinig van de Bijbel weet of juist veel.  
We willen meer leren over God.  

En daar hebben we elkaar bij nodig.   
 

We starten met de brief van Paulus aan de Filippenzen.  
Voorbereiden mag, maar hoeft niet.  

We lezen met elkaar een hoofdstuk op de avond zelf.  
Opgave is niet nodig. Schuif gewoon een keer aan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

De data en tijdstippen: 
Donderdagavond in de even weken, vanaf 21 september, 20.00 – 21.00 uur 

 
Locatie: 

NGK De Open Hof 
Groene Zoom 1 

Roden 
 

Aanmelden: 
Niet nodig 

 
 
 
 



 

God kennen in de natuur  
(5 à 6 donderdagavonden + zaterdag) 

(Peter Vos) 
 

Wij kennen God door twee middelen. Behalve door Gods Woord is dat  

“door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld.  
Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek,  

waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn,  
die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, 

 namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid,  
zoals de apostel Paulus zegt in Rom. 1 : 20.”  

(Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 2). 

Als bioloog en natuurbeschermer wil ik graag bijdragen  
aan de reflectie op de rol van de natuur in relatie tot ons christelijk geloof.  

Na de introductie (avond 1)  
gaan we het op de tweede avond (“profeten en kluizenaars”) hebben  

over de inspiratie die gelovigen uit de natuur kregen.  
Op de derde avond (“koningen en rentmeesters”) gaat het  

over heersen en dienen.  
Op de vierde avond (“herders en landbouwers”) zoomen we hier verder op in.  

Op de vijfde avond (“priesters en advocaten”) gaan we het hebben  
over een derde manier waarop we ons kunnen verhouden tot de natuur.  

In overleg en bij voldoende interesse kunnen we nog een zesde avond invullen.  

We sluiten de reeks af op een zaterdag  
met een landschapswandeling in  de omgeving van Lieveren/Mensingebos 

 

 
 

De data en tijdstippen: 
Donderdagavond 28/9, 9/11, 7/12, 18/1, 15/2 (+ 14/3?) 

19.30 – 21.30 uur 
+ zaterdag 13/4 (tijdstip in overleg) 

 
 

Aanmelden: 
Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 

Of rechtstreeks bij de cursusleider 
Peter Vos: peter.g.vos@gmail.com   

  
(Locatie hoor je na aanmelden) 

 



 

De Prayer Course (een reis door het Onze Vader)  
(8 lessen [2x4], dinsdagavond)  

(Eelke Horinga + Wolbert Meijer)  

 

 
 

Voor een gelovig mens is bidden zoiets als ademhalen. 
Alleen, het gaat meestal niet zo vanzelf als ademhalen. 

We vinden bidden vaak lastig. 
En het vormgeven van een gebedsleven helemaal. 

De leerlingen van Jezus vroegen al: Heer, leer ons bidden! 
En Paulus schreef: Wij weten niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. 

Gelukkig gaf Jezus ons het ‘Onze Vader’.  
En bidt de heilige Geest voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. 

(Lucas 11,1-4 / Romeinen 8,26) 

Aan de hand van het voorbeeldgebed van Jezus 
en geleid door zijn heilige Geest willen we ‘leren bidden’. 

We doen dat in 8 avonden (4x najaar, 4x voorjaar) 

De onderwerpen:  
Waarom bidden? / Aanbidding / Vragen / Voorbede / Onbeantwoord gebed / 

Contemplatie / Luisteren / Geestelijke strijd  

Elke avond bestaat uit:  
het samen bekijken van een video (ong. 25 min),  

het bespreken van vragen naar aanleiding van de video,  
en het samen in praktijk brengen van het geleerde door middel van gebed. 

De data en tijdstippen: 
Dinsdagavond 3/10, 17/10, 31/10, 14/11 

Dinsdagavond 5/3, 19/3, 2/4, 16/4 
20.00 – 22.00 uur 

Aanmelden: 
Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 
Of rechtstreeks bij één van de cursusleiders 

Eelke Horinga eshoringa@solcon.nl  
Wolbert Meijer wtmeijer@hetnet.nl  

(Locatie hoor je na aanmelden) 
 



   

Dogmatiek voor iedereen – vervolg  
(3 à 4 lessen, woensdagochtend)  

(Henk Baas + Herbert Meerveld) 

 

Vorig seizoen hebben we stilgestaan bij de highlights van de dogmatiek.  
We stonden stil bij thema’s als God de Vader, Zoon en Geest  

en de eigenheid van deze drie personen.  
Maar ook over de betrouwbaarheid van de Bijbel en over de kerk als hulpmiddel. 

Het was verrassend om daarover na te denken  
met mensen van verschillende leeftijden en met verschillende levenservaringen. 

Dit seizoen gaan we verder met thema’s uit de dogmatiek  
en gaan we het hebben over het gebed,  

over de verhouding tussen Gods keuze en jouw keuze,  
Gods leiding en jouw leven  

en hoe zit het met de toekomst, wat gaat er komen?  
 

We maken gebruik van de online filmpjes van de cursus ‘Dogmatiek voor iedereen’ 
gebaseerd op het gelijknamige boekje van Almatine Leene en Wim Markus.  

Na het filmpje gaan we met elkaar in gesprek over het thema.  
Wat wordt er gezegd, waarom wordt het gezegd  
en wat betekent dat voor mijn leven hier en nu? 

 
De highlights zijn geen voorwaarde om ook dit gedeelte van de cursus te volgen,  
dus als je het eerste gedeelte niet hebt meegemaakt, ben je van harte welkom! 

 

 

 

 

 

De data en tijdstippen: 
Woensdagochtend 18/10, 1/11, 15/11 

(evt. 4e ochtend in overleg) 
10.00 – 12.00 uur 

 
Aanmelden: 

Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 
Of rechtstreeks bij één van de cursusleiders 

Henk Baas baas0842@gmail.com 
Herbert Meerveld hhmeerveld@ziggo.nl   

 
(Locatie hoor je na aanmelden) 

 



  

Ouders van pubers 
(2x maandagavond)  

(Suzanne Roosjen + Petra Vening) 

 

 

“Iedereen is anders, niemand is als jij 
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 

Iedereen is anders, okido!” 
 

Elke puber is anders en elke ouder is anders.  
Toch kunnen we bij elkaar ideeën opdoen  

hoe onze puber nog meer tot bloei kan komen.  
En wijzelf ook 㡶㡷㡸 

 
We luisteren en bespreken op maandag 6 november  

een interview van Hans Groeneboer  
over het mooie van de puberteit.   

 
Op maandag 8 april maken we  

een wandeling met kletskaartjes 
over het omgaan met pubers.  

 
Beide avonden zijn van 20-21.30 uur bij een van ons thuis in Roden.  

Graag voor 19.30 uur laten weten dat je komt (06-44116572).  
Petra Vening en Suzanne Roosjen 

 
 
 
 
 
 
 

 
De data en tijdstippen: 

Maandagavond 6/11 + 8/4 
20.00 – 21.30 uur 

 
Aanmelden: 

Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 
Of rechtstreeks bij de initiatiefnemers 

Suzanne Roosjen, suzanne.roosjen@ziggo.nl  
Petra Vening, p.vening@gmail.com  

 
(Locatie hoor je na aanmelden) 

 



  

Vijf redenen om niet te geloven, 16+  
(5 lessen, woensdagavond)  

(Aliëtte Meerveld) 

 

 

Geloven is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. 

In deze cursus drukken we onze vragen en twijfels niet weg,  
maar leggen we ze op tafel.  

We kijken samen naar (ten minste) 5 redenen om niet te geloven.  
Samen gaan we op zoek naar een manier  

om deze uitdagingen serieus te nemen  
in het vertrouwen dat God groter is dan onze vragen.  

Er zijn 5 vragen die centraal staan,  
maar er is ook ruimte voor jouw vragen en jouw verhaal.  

We hopen van elkaar te leren en daarom is deze cursus voor jong en oud.  
Kom gerust samen met je (klein)zoon of (klein)dochter, of neem je vrienden mee. 

5 redenen om niet te geloven: 
1. De Bijbel, er staan fouten in. 

2. Wetenschap en geloof spreken elkaar tegen. 
3. Waar is God? Als er een God is, waarom doet Hij dan niks aan al het lijden? 

4. Christenen gedragen zich niet beter dan niet-gelovigen. 
5. Is Jezus de enige weg. Hoezo? 

 

 

 

 

 

De data en tijdstippen: 
Woensdagavond 8/11, 22/11, 6/12, 20/12, 10/1 

20.00 – 22.00 uur 
 

Aanmelden: 
Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 

Of rechtstreeks bij de cursusleider 
Aliëtte Meerveld herbertenaliette@home.nl  

 
(Locatie hoor je na aanmelden) 

 



  

Inleiding in het Oude Testament – vervolg 
(3 à 4 lessen, dinsdagochtend) 

(Aliëtte Meerveld) 
 
 
 
 

Afgelopen jaar ben ik met een groep het Oude Testament ingedoken.  
In die cursus stonden de boeken tot 2 Koningen centraal.  

Voor de echte diehards is er nu een vervolg.  
Gedurende vier ochtenden kijken we met name  

naar wijsheid en profetie in het Oude Testament.  
Maar zoals altijd zijn alle vragen welkom.  

Je bent van harte welkom voor een nieuwe ronde schatgraven,  
ook wanneer je de cursus vorig jaar niet hebt gevolgd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De data en tijdstippen: 
Dinsdagochtend 16/1, 30/1, 13/2 

(evt. 4e ochtend in overleg) 
10.00 – 12.00 uur 

 
Aanmelden: 

Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 
Of rechtstreeks bij de cursusleider 

Aliëtte Meerveld herbertenaliette@home.nl  
 

(Locatie hoor je na aanmelden) 
 



 

Verdiep je Bijbellezen  
(4 lessen, woensdagochtend)  

(Gineke Steller + Johannes Veldhuizen) 

 
 

“Bijbellezen is belangrijk, maar ik begrijp vaak niet wat ik lees!  
Dan denk ik: ik stop er maar mee.” 

“Ik weet dat je door de Bijbel God kunt leren kennen en contact met hem kunt hebben. 
 Ik lees de Bijbel wel, maar het raakt me vaak niet.” 

“Als ik de Bijbel lees, denk ik vaak: wat kan ik er mee?  
Hoe kan ik dit verantwoord verbinden met mijn leven?” 

 
Herkenbare vragen? Je bent niet de enige!  
Of je de Bijbel nu alleen leest of op kring.  

 
Om hierbij te helpen is de cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ ontwikkeld.  

 
Drie vragen staan in deze cursus centraal: 

 Welke vragen helpen je om een Bijbelgedeelte beter te begrijpen? 
 Hoe vind je een antwoord op die vragen? 

 Hoe maak je relevante en verantwoorde toepassingen? 
 

Bijbellezen leer je door te doen.  
Daarom gaan we samen aan de slag.  

We gaan samen Bijbelgedeeltes lezen, veel oefenen  
en je krijgt feedback op hoe je het doet.  

Zo groei je in je vaardigheden.  
 

Laat je weer verrassen en inspireren door bekende Bijbelverhalen en doe mee! 
 
 
 
 

De data en tijdstippen: 
Woensdagochtend 28/2, 13/3, 27/3, 10/4 

10.00 – 12.00 uur 

 

Aanmelden: 
Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 
Of rechtstreeks bij één van de cursusleiders 

Johannes Veldhuizen johannesveldhuizen49@gmail.com  
Gineke Steller ginekesteller@live.nl  

 
(Locatie hoor je na aanmelden) 

 
 

 



  

Bijbellezen voor jongeren  
(2 lessen, dinsdagavond)  

(Gineke Steller + Johannes Veldhuizen) 

 

 

Hoe doe je dat eigenlijk, Bijbellezen? 
 

“Ik begrijp vaak niet wat ik lees! Dan denk ik: ik stop er maar mee.” 
“Ik lees de Bijbel wel, maar het raakt me vaak niet.” 

“Als ik de Bijbel lees, denk ik vaak: wat kan ik er mee?” 
 

Herkenbare vragen? Je bent niet de enige!  
Ook volwassenen, doorgewinterde christenen soms, worstelen ermee. 

Voor hen hebben we de cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’.  
Maar voor jou en je vrienden en vriendinnen doen we het apart. 

In twee in plaats van vier avonden. 
Want we weten dat je meer te doen hebt 㡶㡷㡸 

 
Twee avonden met elkaar nadenken over Bijbellezen. 

Handvatten krijgen om ermee aan de slag te gaan. 
Om er verder in te komen. 
En te leren genieten van  

Gods dikke, soms moeilijke maar vooral ook 
prachtige boek. 

 

 

 

 

 

De data en tijdstippen: 
Woensdagavond 24/1 en 7/2 

20.00 – 22.00 uur 

 

Aanmelden: 
Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 

Of rechtstreeks bij de cursusleider 
Johannes Veldhuizen johannesveldhuizen49@gmail.com  

Gineke Steller ginekesteller@live.nl  
 

(Locatie hoor je na aanmelden) 
 



 

Hoe lees je de bijbel?  
(3 lessen, woensdagavond)  

(Aliëtte Meerveld) 

 

 

Voor veel mensen is de Bijbel een leidraad en een houvast.  
Toch zijn er ook gedeelten die we liever over slaan.  

Kan dat zomaar?  
Is het een belangrijker dan het ander?  

Waarom nemen we niet alles letterlijk?  
Welke rol speelt de cultuur?  
Wat bedoelen we eigenlijk  

wanneer we over de Bijbel spreken als het Woord van God?  
Deze vragen staan centraal in deze cursus. 

 
Een korte cursus van drie avonden  

voor iedereen die Bijbellezen weleens lastig vindt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De data en tijdstippen: 

Woensdagavond 6/3, 20/3, 3/4 
20.00 – 22.00 uur 

 

Aanmelden: 
Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden) 

Of rechtstreeks bij de cursusleider 
Aliëtte Meerveld herbertenaliette@home.nl   

 
(Locatie hoor je na aanmelden) 

 
 



 

Rooster Leerhuis De Open Hof 2023-2024 

Van Startzondag tot Herfstvakantie 

 

Wk  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag 
Startzondag 17 september 

38  18/9 19/9 20/9 21/9 23/9 

 Mo  
     

 Av    Pastoraat in 
huiskringen (I)  

Samen 
Bijbellezen   

39  25/9 26/9 27/9 28/9 30/9 

 Mo  
     

 Av     God kennen in 
de natuur   

40  2/10 3/10 4/10 5/10 7/10 

 Mo  
     

 Av   Prayer Course Pastoraat in 
huiskringen (I)  

Samen 
Bijbellezen   

41  9/10 10/10 11/10 12/10 14/10 

 Mo  
     

 Av   
     

42  16/10 17/10 18/10 19/10 21/10 

 Mo  
  Dogmatiek    

 Av   
 Prayer Course   Samen 

Bijbellezen   

Herfstvakantie 
 

 

 

  



Van Herfstvakantie tot Kerstvakantie 

 

Wk  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag 
Herfstvakantie 

44  30/10 31/10 1/11 2/11 4/11 

 Mo  
  Dogmatiek    

 Av   
 Prayer Course  Samen 

Bijbellezen   

45  6/11 7/11 8/11 9/11 11/11 

 Mo  
     

 Av  Ouders van 
pubers  5 redenen om 

niet te geloven  
God kennen in 
de natuur   

46  13/11 14/11 15/11 16/11 18/11 

 Mo  
  Dogmatiek    

 Av   
 Prayer Course   Samen 

Bijbellezen   

47  20/11 21/11 22/11 23/11 25/11 

 Mo  
     

 Av   
  5 redenen om 

niet te geloven    

48  27/11 28/11 29/11 30/11 2/12 

 Mo  
     

 Av   
  Pastoraat in 

huiskringen (II)  
Samen 
Bijbellezen   

49  4/12 5/12 6/12 7/12 9/12 

 Mo  
     

 Av   
  5 redenen om 

niet te geloven  
God kennen in 
de natuur  

50  11/12 12/12 13/12 14/12 16/12 

 Mo  
     

 Av   
  Pastoraat in 

huiskringen (II)  
Samen 
Bijbellezen   

51  18/12 19/12 20/12 21/12 23/12 

 Mo  
     

 Av   
  5 redenen om 

niet te geloven    

Kerstvakantie 
 

  



Van Kerstvakantie tot Voorjaarsvakantie 

 

Wk  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag 
Kerstvakantie 

2  8/1 9/1 10/1 11/1 13/1 

 Mo  
     

 Av  
  5 redenen om 

niet te geloven  
Samen 
Bijbellezen   

3  15/1 16/1 17/ 18/1 20/1 

 Mo  
 

Oude 
Testament     

 Av   
   God kennen in 

de natuur  

4  22/1 23/1 24/1 25/1 27/1 

 Mo   
  Pastoraat in 

huiskringen(III)    

 Av   
  Bijbellezen 

voor jongeren  
Samen 
Bijbellezen   

5  29/1 30/1 31/1 1/2  3/2 

 Mo  
 

Oude 
Testament    

 Av  
     

6  5/2 6/2 7/2 8/2 10/2 

 Mo  
     

 Av   
  Bijbellezen 

voor jongeren  
Samen 
Bijbellezen   

7  12/2 13/2 14/2 15/2 17/2 

 Mo  
 

Oude 
Testament 

Pastoraat in 
huiskringen(III)    

 Av  
   God kennen in 

de natuur  

Voorjaarsvakantie 
 

  



Van Voorjaarsvakantie tot Meivakantie 
 

Wk  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag 
Voorjaarsvakantie 

9  26/2 27/2 28/2 29/2 2/3 

 Mo  
  Verdiep je 

Bijbellezen    

 Av  
     

10  4/3 5/3 6/3 7/3 9/3 

 Mo  
     

 Av   
 Prayer Course  Hoe lees je de 

bijbel?  
Samen 
Bijbellezen   

11  11/3 12/3 13/3 14/3 16/3 

 Mo   
  Verdiep je 

Bijbellezen    

 Av   
   God kennen in 

de natuur (evt.)  

12  18/3 19/3 20/3 21/3 23/3 

 Mo  
     

 Av  
 Prayer Course  Hoe lees je de 

bijbel?  
Samen 
Bijbellezen   

13  25/3 26/3 27/3 28/3 30/3 

 Mo  
  Verdiep je 

Bijbellezen    

 Av   
     

14  1/4  2/4 3/4  4/4 6/4 

 Mo  
     

 Av  
 Prayer Course  Hoe lees je de 

bijbel?  
Samen 
Bijbellezen   

15  8/4 9/4 10/4 11/4 13/4 

 Mo  
  Verdiep je 

Bijbellezen   
God kennen in 
de natuur  

 Av Ouders van 
pubers   Pastoraat in 

huiskringen(IV)   

16  15/4 16/4 17/4 18/4 20/4 

 Mo  
     

 Av  
 Prayer Course   Samen 

Bijbellezen   

17  22/4 23/4 24/4 25/4 27/4 

 Mo  
     

 Av  
  Pastoraat in 

huiskringen(IV)    

Meivakantie 



Van Meivakantie tot Zomervakantie 

 

Wk  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag 
Meivakantie 

20  13/5 14/5 15/5 16/5 18/5 

 Av  
   Samen 

Bijbellezen   

21  20/5 21/5 22/5 23/5 25/5 

 Av   
     

22  27/5 28/5 29/5 30/5 1/6 

 Av   
   Samen 

Bijbellezen   

23  3/6 4/6 5/6 6/6 8/6 

 Av  
     

24  10/6 11/6 12/6 13/6 15/6 

 Av   
   Samen 

Bijbellezen   

25  17/6 18/6 19/6 20/6 22/6 

 Av  
     

26  24/6 25/6 26/6 27/6 29/6 

 Av  
   Samen 

Bijbellezen   

27  1/7 2/7 3/7 4/7 6/7 

 Av  
     

28  8/7 9/7 10/7 11/7 13/7 

 Av  
   Samen 

Bijbellezen   

29  15/7 16/7 17/7 18/7 20/7 

 Av  
     

Zomervakantie 
 

 


